
 
Intredelied 

Ranken onvruchtbaar,  
die snijdt Hij af, die werpt Hij weg;  
zij moeten branden. 
Dus blijf in mij, Ik blijf in u, ’ 
‘t is waarheid wat Ik zeg. 

Zingt voor de Zoon,  
want zijn woord is uw weg, 
dus blijf in mij, Ik blijf in u, 
’t is waarheid wat Ik zeg. 

Welkom 

Gebed om nabijheid 
Het zijn woorden van iemand  
die hartstochtelijk liefheeft: 
‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in u’. 
God, daarom bidden wij om uw nabijheid: 
Gij zijt de Grond waarin we geworteld zijn, 
de sterke Wijnstok waarmee we verbonden zijn. 
Blijf bij ons, en geef ons uw liefde door. 

Snoei in ons,  
waar we teveel met onszelf bezig zijn, 
om plaats te maken voor anderen,  
voor schoonheid en samenhorigheid.  

Zo kan uw licht en warmte beter doordringen 
en wordt ons hart bereikbaar voor uw woord. 
Amen  

Eucharistieviering 
Zondag 28 april 2024 

Verbonden… 
als  ranken aan de wijnstok 



Gebed 
Wees nabij en blijf met ons verbonden 
in onze zorgen en onze vreugde, 
onze arbeid en onze ontspanning, 
ons streven en ons mislukken, 
alles wat ons leven uitmaakt. 
Leg de weg samen met ons af. 
Als wij in U blijven en U in ons, 
dan zullen we de uitdagingen  
van het leven 
met een andere begeestering aanpakken, 
met een andere liefde 
en met een andere vreugde. 
Dan maakt U van ons nieuwe mensen. 
Amen 
 

Eer aan God 

Geloofd om elk die U bemint, halleluja, 
en tot vergeven is gezind, halleluja, 
die mensen met elkaar verbindt, halleluja 
bij U vreugde en liefde vindt, halleluja. 
 

Inleiding tot de lezingen 
Vandaag worden we in beide lezingen gerust gesteld:  
als we ons best doen om te geloven in God  
en lief te hebben in concrete daden,  
dan mogen we erop rekenen  
dat God met ons verbonden blijft. 

Lezing 1 Joh., 3, 18-24  
 

Orgel 
 

Moment voor de kinderen 
 

Evangelie: Joh. 15, 1-8 
Jezus, ik denk aan jou, 
Jezus, ik spreek over jou, 
Jezus, ik hou van jou. 



Acclamatie (melodie: Ik ben de wijnstok) 

Laat dan mijn woorden  
uw waarheid en uw leven zijn; 
blijf in mijn liefde,  
zoals Ik in de Vader blijf: 
gij zult vol vreugde zijn. 

Bid om de Geest,  
om het brood en de wijn, 
en al wat gij de Vader vraagt, 
zal u gegeven zijn. 
 

lHomilie 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God  
die met mensen op weg gaat, 
die van mensen houdt, 
die mensen aan mensen toevertrouwt, 
die ons Jezus zijn Zoon gezonden heeft. 

Ik geloof in de verrezen Christus. 
Naar zijn voorbeeld 
kunnen wij dienstbaar zijn. 

Ik geloof in zijn droom: 
mensen gelukkig maken 
in een wereld van vriendschap  
en liefde voor elkaar. 

Ik geloof in de Geest 
die ons tot liefde roept. 
Hij schenkt ons aan elkaar  
als licht en hoop,  
als brood en wijn, 
als dank en vergeving. 

Hij roept ons samen  
in de gemeenschap van de Kerk. Amen. 
 

Voorbeden 

Liefdevolle God, 

 

Wijngaardeniers bemesten hun wijnranken  
en snoeien waar nodig. 

We bidden voor mensen  
die zijn als wijngaardeniers: 
zij dragen zorg voor mensen,  
geven kansen en voeden met hoop 
en gaan in tegen alle vooroordelen  
en kwaadsprekerij. 

En we vragen u: 
God, blijf hen bezielen en 
laat ook ons zulke mensen zijn. 
 



Een wijnstok staat diepgeworteld, 
houdt van de zon en de bladeren geven schaduw. 

We bidden voor mensen die zijn als een wijnstok: 
zij staan geworteld in een diep geloof 
en stralen de blijde boodschap uit  
door hun inzet en inlevingsvermogen. 
Het is goed toeven in hun schaduw. 

En we vragen U: 
God, blijf hen bezielen 
en laat ook ons zulke mensen zijn. 

Druiven smaken zoet  
en zitten barstensvol vitaminen en mineralen. 
Daarom vind je ze vaak naast het ziekbed. 

We bidden voor mensen en kinderen als druiven: 
ze geven kleur en smaak aan het leven,  
en delen van hun energie. 
Ze zijn meesters in het opbeuren  
van zieken en eenzamen. 

 
En we vragen U: 
God, blijf hen bezielen 
en laat ook ons zulke mensen zijn. 
 

Wijn is een product van een zorgzaam proces. 
Rode, witte, rosé of bubbels komen op tafel  
als er wat te vieren valt. 

Wij bidden voor mensen die zijn als goede wijn: 
vanuit hun verbondenheid met Christus,  
bevorderen ze goede verstandhoudingen,  
vriendschap en vrede. 
Ze tillen de dagelijkse beslommeringen  
op tot een feest. 

En we vragen U: 
God, blijf hen bezielen 
en laat ook ons zulke mensen zijn. 
 

Tot slot, God, bidden we U,  
voor allen die in uw wijngaard  
vrucht gedragen hebben 
en die Gij nu voorzichtig en liefdevol in uw handen 
draagt als rijpe, maar kwetsbare druiven: 

Zo bidden we voor (…) 

En we vragen U: 
God, blijf met hen verbonden  
over de dood heen 
en stort uw liefde uit over hen  
en hun familie en vrienden. Amen. 

 

 

 



Offerande 

Dank voor je bijdrage 
 

Gebed over de gaven 
God en Vader, 
in dit teken van brood en wijn 
gedenken wij onze band met uw Zoon. 
Hij is de Wijnstok, 
wij mogen ranken zijn. 
Geef dat wij, door Jezus gedragen en gevoed, 
steeds met Hem en met U  
verbonden mogen blijven. 
Dat vragen wij U, nu en voor altijd. Amen. 
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

God, wij danken U omdat wij U aan het werk zien 
waar mensen niet enkel liefhebben  
met woorden en leuzen,  
maar met concrete daden, 
waar mensen de handen in elkaar slaan  
en samen kleine stappen zetten 
om te werken aan een wereld  
zoals Gij hem droomt. 

Wij danken U omdat Gij aan het werk zijt 
in de ontluikende liefde tussen mensen, 
in de groeiende solidariteit  
en volgehouden inzet  
voor vrede en rechtvaardigheid. 

Daarom loven wij uw naam 
met deze woorden: 

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus 
die zijn leven deelde  
met hen die vaak vergeten werden. 

 



Hij vertelde van de wijnstok en de ranken  
en hoe we in verbondenheid  
vruchten kunnen dragen, 
Hij deed ons voor hoe dat moest: 
Hij bad tot zijn Vader die hem kracht gaf, 
Hij was barmhartig en vol aandacht en 
begrip voor allen die in nood verkeerden 
of niet van tel waren. 

Op de avond vóór zijn sterven  
ging Hij nog één keer  
met zijn leerlingen aan tafel rond brood en wijn 
(…) 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

  

Wellicht is het dan stil geworden,  
zoals bij elk afscheid. 
Maar dit brood en deze wijn  
zijn tekens geworden, 
tekens van een nieuwe manier 
van leven, 
tekens van hoop voor alle mensen.  

Daarom bidden wij U: 
beziel ons met de Geest  
die ook uw Zoon dreef. 
Dat wij vanuit zijn inspiratie,  
ook bij tegenslagen,  
wegen blijven vinden  
naar een nieuwe toekomst 
die Gij ons in handen hebt gegeven. 

God, wij danken U ook 
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt, 
maar Hem nieuw leven gegeven hebt,  
voor altijd. 
Wij danken U omdat wij mogen geloven  
dat Gij alle mensen leven geeft,  
ook al zijn zij gestorven. 

Steeds daagt Gij ons uit  
om Jezus’ voorbeeld te volgen: 
met goedheid, respect en verbondenheid 
met U en elke mens. 

Geef ons de moed en de kracht  
om dit vol te houden. 
Zo blijven wij in U en blijft Gij in ons 
en zullen we rijke vruchten dragen. Amen. 
 

Onze Vader 



Vredewens 

Telkens Jezus na zijn verrijzenis  
bij zijn leerlingen verscheen, sprak Hij:  
‘Vrede zij U’. Het was zijn visitekaartje. 

Toch voelen we ons angstig,  
net als de leerlingen, 
en kijken machteloos toe  
hoe mensen lijden onder oorlog en geweld 
in Soedan en Tsjaad, Oekraïne, Gaza,… 
Inspireer alle machthebbers, God,  
ontdooi hun harten en vervul ze met Uw vrede. 

Wij vragen U, help ook ons -waar we kunnen-  
vredebrengers te zijn: 
vrede in eigen hart 
verzoeners en verbinders in onze omgeving. 
Amen 

Communie 

Lied 

Wondere doordenkertjes 



Slotgebed 

God, door uw woord en uw brood 
zijn wij weer met Christus verbonden 
als ranken met de wijnstok. 
Wij vragen U, bewaar ons als uw mensen 
die omzien naar anderen en zorg dragen  
voor al wat klein en kwetsbaar is. 
Dat vragen wij U in naam van Jezus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 

Noteer in je agenda 

 

Info 
 

Donderdag 30 mei om 20u stipt (tot 22u). 

· Wat vond je van de activiteiten rond  
de ‘Wondere Ruimte’ en de stal? 

· Nadenken over het pastoraal plan 
in het kader van het ‘kerkenbeleidsplan’ 
van de overheid.  
Hoe gaat het hier op Tereken?  
(sterktes, kansen, noden,..) 

· Nieuwsberichten van onze gemeenschap 

Het is belangrijk dat we samen over onze  
toekomst kunnen nadenken! 
Jouw stem en steun is zeker van belang! 
Van harte welkom! 

à 5 mei: schoolfeest Heilig-Hartschool 

à 9 mei: Hemelvaart 

à 13 mei: Repetitie Taizéviering 

à 18 mei: Taizé-Pinksterwake 

à 19 mei: Pinksteren 

à 30 mei om 11:30 u (G)orgelen  
in de St-Nikolaaskerk met Hera! 

à 30 mei om 20u: Tereken overleg(t) 

à 5 oktober: Ontmoetingsdag Tereken 


